
De protestantse gemeente Usselo heeft goede tradities. Eén daarvan 
is een jongerenactiviteit in de vorm van wadlopen onder leiding van 
een ervaren wadloopleider.  

Al 4 jaar maakt Usselo ons in Haaksbergen ‘er lekker mee’ dat 
Haaksbergse jongeren – en eventueel ook ouderen -aan kunnen 
haken. Door corona (en ook door andere oorzaken) kon de tocht een 
aantal keren niet doorgaan.  

Nu wel weer: 9 september zal het gebeuren. Haaksbergse jongeren 
worden door onze buurgemeente heel hartelijk uitgenodigd om mee 
te doen 

Kosten: voor het wadlopen zijn 15 euro p.p. 

Tijden: Vertrek 7:00 vanaf de kerk aan de Jhr. von Heijdenstraat (7:15 
vanaf het Jeugdgebouw in Usselo). Dat is vroeg, maar er moet 
rekening gehouden worden met eb en vloed. De wadlooptocht zelf 
start om 10.30 uur in Noordpolderzijl. Het is dus een dagvullende 
activiteit. 

Opgeven is noodzakelijk. Dat kan tot uiterlijk 24 augustus bij: 

 Ds. Wiebke Heeren: wiebkeheeren@hotmail.com of  
 Ds. Job Stein j.stein@pkn-haaksbergen.nl  

Er is een maximale groepsgrootte. Jongeren hebben voorrang, maar 
als die het maximale aantal niet volmaken dan kunnen ook anderen 
deelnemen. Het vervoer is carpooling met personenauto’s. 
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zullen daar misschien wel 
extra chauffeurs voor nodig zijn. We hopen het. Oudere-jongeren 
met belangstelling doen er dus goed aan om hiervan blijk te geven. 
Vermeld in dat geval alstublieft wel even dat u tot die categorie 
behoort.  

Let op: voor wadlopen zijn de juiste schoenen heel belangrijk. De 
ervaren wadloopleider uit Usselo is Henk Blik, diaken in Usselo. Als je 
meer informatie wil over wat goede schoenen zijn kun je via email 
contact met hem opnemen: hjblik@hjb-ict.com. 
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